Gedenk in Uw gebeden de Ziel van
Zaliger

ANTOON SIJS,

Milicien van de 19de Batterij Lu. A.,

geboren 5 November 1919 te Heerhugo-
waard, gaf hij edelmoedig zijn leven
in den strijd voor het Vaderland en
sneuvelde op den eersten oorlogsdag,

den 10den Mei 1940 in den Moerdijk..

Hij werd in Streijen Sas begraven.

De volmaakte liefde tot den naaste
is deze: dat iemand bereid weze zelfs
te sterven voor zijn broeders.

H. Augustinus.

t Is zeker, dat gij sterven zult; maar
onzeker is het hoe, wanneer en waar;
want de dood wacht overal.

H. Augustinus.

De vreugde van een goed geweten is
een paradiis. H. Augustinus.

Dierbare ouders, broeders en zusters.
vrienden en bekenden, ik heb U niet
meer mogen terugzien; in den vreemde
nam mijn leven plotseling een einde
door een vijandelijken kogel. Gods hei-
lige wil geschiede! Vergeve we onze
vijanden naar Christus voorbeeld. Bidt
dikwijls voor alle gesneuvelden en ge-
denk mij heel in het bijzonder in Uw
gebed, in het H. Misoffer en de H. Com-
munie.

Laten we bidden.

God aan wien het eigen is altijd
genadig te zijn en te sparen, wij smeeken
U ootmoedig voor de ziel van Uwen
dienaar Antoon, opdat ze, wijl ze in
U gehoopt en geloofd heeft, de eeuwige
vreugde bezitte. Door Christus onzen
Heer. Amen.

Onze Vader — Wees gegroet.
Hij ruste in vrede. Amen.

D. Boekel - Heerhugowaard.




